
 

 

 

Presentatie Aart Noordzij 

Geachte gemeenteleden van De Thomas,  

Vandaag is het om meerdere redenen een bijzondere en feestelijke dag. 

Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen, een mooie zondag in het teken van 

opstanding, nieuw leven, licht, hoop en vandaag in onze gemeente ook in het teken van 

een nieuwe predikant. Het is mij een eer en een bijzonder genoegen om vandaag Aart 

Noordzij aan u voor te stellen.  

In veel kerken staat vandaag de lezing centraal over Thomas, we hebben er vanmorgen 

over mogen horen. 

Wie denkt aan Sint-Thomas, denkt al snel aan twijfel. Maar minstens zo kenmerkend is 

iets anders: de winkelhaak, een meetinstrument, het attribuut van deze apostel. Het was 

Aart Noordzij die dit onder de aandacht bracht in een van de gesprekken die wij voerden 

als beroepingscommissie met hem. Het symbool van Sint-Thomas staat voor meten, 

onderzoeken, zoeken naar wat klopt. Niet om alles vast te leggen in zekerheden, maar 

om zorgvuldig en aandachtig te kijken naar wat waar en betekenisvol is, zo legde hij ons 

dit uit. Wij vonden dit een mooi perspectief op de persoon Thomas, passend bij de 

geloofshouding van onze kleine gemeenschap. 

Die houding van onderzoeken — van zoeken naar samenhang tussen verhaal, geloof en 

leven — vormde voor ons een treffend beeld tijdens de gesprekken met Aart Noordzij. 

Aart heeft zich op zorgvuldige wijze verdiept in De Thomas. Hij bezocht een dienst en 

bestudeerde via de website zowel de architectuur van het gebouw als de theologische 

achtergrond van de Amsterdamse School. In gesprekken liet hij zien dat hij begrijpt waar 

De Thomas voor staat: een plek op het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving — 

een huis om op verhaal te komen. 

Voor Aart is een preek meer dan een uitleg; het is een bemoedigend verhaal dat 

geworteld is in de grondtekst, maar spreekt tot mensen van vandaag. Hij neemt de 

voorbereiding serieus en zoekt daarin naar diepgang én verstaanbaarheid. 



Aart ziet het predikantschap allereerst als een dienende rol — dienaar van de gemeente, 

maar ook van de wijk. In die missionaire opdracht kiest hij bewust voor vormen en taal 

die uitnodigend zijn voor mensen van buiten de kerk. 

Tijdens de bespreking van de casus liet Aart zien hoe hij denkt over vorming en 

toerusting. Voor hem is leren een kernbegrip. Hij verwijst daarbij naar de leerlingen van 

Jezus en naar Psalm 25, waarin God zelf als leraar wordt gezien. 

Leren is voor Aart onderzoeken. En juist daar komt het beeld van de winkelhaak terug: 

niet alleen als instrument om te meten, maar als symbool van het zoeken naar 

betekenis. Onderzoeken is voor hem niet alleen analyseren, maar ook het verkennen van 

verhalen — van de Bijbel, van mensen, van de stad. 

De opbrengst daarvan komt tot uiting in pastoraat, eredienst en toerusting. 

Op inspirerende wijze verbindt Aart kunst en cultuur met kerk-zijn. Hij ziet culturele 

programmering niet als iets naast de kerk, maar als een bron die het geloof kan 

verdiepen. Activiteiten kunnen doorwerken in de eredienst en aanleiding zijn voor 

gesprek en reflectie. 

Ook sprak hij over De Thomas als een soort stadsklooster: een oefen- en leerplek midden 

in de stad, gekenmerkt door aandacht, ruimte, commitment en verwondering. Concrete 

ideeën die hij noemde zijn bijvoorbeeld het openstellen van de kerk door de week en het 

aanbieden van laagdrempelige momenten van ontmoeting en zegen. 

In het pastoraat ligt duidelijk zijn hart. Aart gaf aan dat hij graag mensen bezoekt en in 

het eerste jaar bewust wil investeren in persoonlijke ontmoetingen. Daarin zoekt hij, 

zoals hij zelf zegt, “het lijntje naar boven”. 

Aart heeft ons in de gesprekken ook persoonlijke ervaringen verteld. Juist in die 

ervaringen groeide zijn geloof en zijn roeping. Hij koos ervoor theologie te gaan studeren 

en ontdekte in de praktijk van stage en pastoraat dat dit zijn weg is. 

Aart noemt zichzelf een “wetende zoeker” — iemand die gelooft, maar blijft vragen en 

onderzoeken. Die houding herkennen wij als passend bij De Thomas. 

In zijn visie op de kerk legt hij sterk de nadruk op ontmoeting. Niet alleen in de 

eredienst, maar ook daarbuiten — in gesprekken, in gezamenlijke activiteiten, zelfs in het 

werken in een tuin rondom de kerk. Voor hem kan dat alles onderdeel zijn van wat kerk-

zijn betekent. 

Hij is zich bewust van de uitdagingen van deze tijd, zoals vergrijzing en afnemende 

betrokkenheid. Zijn antwoord daarop is niet spektakel, maar gastvrijheid. Geen kerk die 



zich opdringt, maar een open plek waar mensen welkom zijn, ook als ze de taal en 

traditie nog niet kennen. 

Alles overwegend zijn wij als beroepingscommissie unaniem tot de conclusie gekomen 

dat Aart Noordzij goed past bij De Thomas. 

Wij zien in hem een predikant die inhoudelijk sterk is, pastoraal betrokken en verbindend 

in zijn optreden. Iemand die de traditie kent en respecteert, maar ook oog heeft voor 

ontwikkeling en vernieuwing. 

Wij hebben er vertrouwen in dat hij de gemeente zorgvuldig en inspirerend zal dienen, 

en samen met kerkenraad en betrokkenen kan bouwen aan de toekomst van De Thomas 

in de stad. 

Daarom dragen wij hem met overtuiging en enthousiasme aan als kandidaat voor deze 

positie. 

En gaan wij ervan uit dat De Thomas bereid is om de Amsterdammer Aart Noordzij warm 

in ons midden te ontvangen, en met liefde en misschien soms met wat geduld, ook in zijn 

eerste jaren als predikant te steunen waar nodig.  

 


