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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 
Orgelspel  

                                                           Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Psalm 145: 1 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G:  en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 

Groet 

V:   Genade zij u en vrede van God onze Vader 

       en van de Heer Jezus Christus 

G:  Amen. 

 

Vervolg aanvangslied: Psalm 145: 3 

 

V:     Hoor Israël 

 De HEER is onze God 

De HEER is één en enig 

Gij zult de HEER uw God liefhebben 

met geheel uw hart 

en met geheel uw ziel  

en met geheel uw kracht 

G:     Amen. 

 

Vervolg aanvangslied: Psalm 145: 5 

                                                               Gemeente gaat zitten 

                                  De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 

Gebed om ontferming, beantwoord met 
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Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de Bijbellezing 

 

Gemeente zingt: Gezang 331 

 

Voorlezing uit het boek Daniël 

Daniël 5:1-17, 23-30; 6:1 

 

5: 1-17 

Belsjazar, de koning, richtte een grote maaltijd aan voor zijn 

duizend rijksgroten. 

Voor het aangezicht van die duizend dronk hij zijn wijn. 

Door de wijn beneveld zei Belsjazar 

dat ze de bekers van goud en zilver moesten halen 

die Neboekadnezar, zijn vader, had meegenomen uit de tempel 

in Jeruzalem, 

zodat de koning, zijn rijksgroten, zijn vrouwen en zijn bijvrouwen 

daaruit zouden drinken. 

Onmiddellijk werden de bekers van goud en zilver gehaald 

die meegekomen waren uit de tempel, het huis van God in 

Jeruzalem, 

en daaruit dronken de koning, zijn rijksgroten, zijn vrouwen en 

zijn bijvrouwen. 

Ze dronken de wijn en prezen hun goden 

van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen. 

Op dat ogenblik verschenen er vingers van een mensenhand 

en die schreven op het pleisterwerk van de wand van het paleis, 

recht tegenover de kroonluchter. 

De koning zag de rug van de hand die schreef. 

Onmiddellijk veranderde de koning van kleur, 

zijn gedachten brachten hem in verwarring, 

hij stond te trillen op zijn benen 

en zijn knieën klapten op elkaar. 

De koning schreeuwde luid dat de magiërs moesten komen, 

de Chaldeeën en de toekomstduiders. 

De koning verhief zijn stem en sprak tot de wijzen van Babel: 

 Ja, elke mens die kan lezen wat geschreven staat 

 en mij verklaren kan wat ermee bedoeld wordt, 

 zal zich in purper kleden, de gouden ketting om zijn hals 

 dragen en heersen over een derde van het koninkrijk. 
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Onmiddellijk traden alle wijzen van de koning naar voren. 

Zij konden het niet lezen en de koning dus niet verklaren 

wat daar geschreven stond. 

Koning Belsjazar raakte in opschudding, 

hij werd nog bleker 

en ook zijn rijksgroten raakten ontsteld. 

 

5: 23-30 

Gealarmeerd door het rumoer onder de koning en de rijksgroten, 

ging de koningin het huis met de maaltijd binnen en sprak: 

 Moge de koning leven voor altijd! 

 Laat je niet in de war brengen, 

 verschiet niet van kleur - 

 dat is nergens voor nodig. 

 Er is in jouw koninkrijk een man 

 in wie de adem is van de heilige goden. 

 In de dagen van jouw vader gaf hij er blijk van 

 over net zoveel verstand, kennis en wijsheid te beschikken 

 als de wijsheid van de goden. 

 Koning Neboekadnezar, jouw vader, heeft hem aangesteld 

 tot hoofd 

 van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en 

 toekomstduiders 

 - je eigen vader, koning! - 

 juist omdat hij beschikt over een buitengewone geest, 

 met verstand en kennis dromen verklaart, 

 raadsels oplost en knopen ontwart - 

 Daniël op wie de koning de naam Beltesjazar heeft gelegd. 

 Laat hij naar hier geroepen worden, Daniël, 

 hij zal verklaren wat er staat. 

Onmiddellijk werd Daniël geleid voor het aangezicht van de 

koning en de koning sprak tot Daniël: 

 Jij, jij bent dus Daniël, uit de zonen van de ballingschap van 

 Juda die de koning, mijn vader, deed komen uit Juda. 

 Ik heb gehoord over jou 

 dat de adem van de goden in jou is 

 en dat verstand, kennis en buitengewone wijsheid 

 jouw deel zijn. 

 Nu heb ik wijzen en magiërs bij mij laten komen 

 om wat hier geschreven staat voor te lezen 

 en mij de verklaring doen weten, 
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 maar dat konden ze niet, 

 mij dat woord verklaren. 

 Maar ik, ik heb over jou gehoord 

 dat jij het wel kunt, 

 dromen verklaren en knopen ontwarren. 

 Nu, als jij dat kunt, voorlezen wat geschreven staat 

 en mij de verklaring kunt doen weten, 

 zul jij in purper worden gekleed, 

 de gouden ketting om je hals dragen 

 en heersen over een derde van het koninkrijk. 

Onmiddellijk antwoordde Daniël 

en sprak tot de koning: 

 Jouw beloning, houd die voor jezelf of geef die aan een 

 ander. 

 Evengoed zal ik de koning voorlezen wat geschreven staat 

 en zal ik hem de verklaring doen weten. 

 Tegen de heer van de hemel heb jij je verheven 

 en de bekers van zijn huis hebben ze naar jou toe gebracht. 

 Jij en je rijksgroten, je vrouwen en je bijvrouwen 

 hebben daar de wijn uit gedronken. 

 Jij hebt geprezen goden van zilver en goud, brons, ijzer, 

 hout en steen, 

 die niet zien, niet horen en niet weten. 

 Maar de God die jouw levensadem en al jouw wegen in zijn 

 hand houdt, 

 hem heb jij niet verheerlijkt. 

 Daarom heeft hij van zijnentwege de rug van een hand 

 gestuurd 

 en heeft opgetekend wat geschreven staat. 

 En dit is het geschrevene dat is opgetekend: 

 menee menee tekeel oefarsien - 

 en dit is de verklaring van het woord: 

 menee - God heeft jouw koningschap gemeten en er een     

                  eind aan gemaakt; 

 tekeel -  jij bent gewogen in twee schalen en te licht             

               bevonden; 

 perees - jouw koninkrijk is verdeeld en gegeven aan de               

                 Meden en de Perzen. 

Onmiddellijk zei Belsjazar dat ze Daniël moesten kleden in purper 

met een ketting van goud om zijn hals 
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en moesten uitroepen dat hij zou heersen over een derde van 

zijn koninkrijk. 

 

6: 1 

Die nacht werd Belsjazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. 

Dareios, de Mediër, ontving het koningschap, 

twee en zestig jaar oud. 

 

Gemeente zingt: Gezang 605 

 

Verkondiging 
 
Gemeente zingt: Gezang 323 

 

 

Dienst van de Dankbaarheid 
 

Mededelingen 

 

Orgelspel  

 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor:  

‘Wijkdiaconie’ en ‘PR en communicatie’ 

 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken op rek.nr. 

NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, 

Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de 

verdeling naar de genoemde doelen. 

 

Of u kunt geven via Givt.  
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VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 367h 

 

Stil gebed     Gebed des heren 

 

Slotlied (staande): Gezang 607 

 

Zegen, beantwoord met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel  
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)   

22 februari: Bob van Meijeren, 1ste zondag 40-dagentijd 

  1 maart  : Klaas Vos 

  8 maart  : Kees G. Zwart 

15 maart  : Jan van Aller 

____________________________________________________ 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN 
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 

 
 

 
 

Agenda 

 

Di. 17 feb.: Lunchconcert / Duo Lapislázuli              12.30 uur 

Isabel Negrin, piano en Fatima Hernandez, viool 

 

Di.   3 mrt.: Lunchconcert / Xander Trio   12.30 uur 

Xander Benhamen, piano; Sven Smeets, sax en 

Linde van de Ven, viool 

 

Di.   3 mrt.: Ekklesia Amsterdam / De Thomas    19.30 uur 

     Abraham – een verhaal over menswording 

Vier leerhuisbijeenkomsten rond een verhaal van alle tijden 

Info en kaarten via dethomas.nl 

 

Wo.11 mrt.: ThomasContact / Klaas Vos over zijn boek 

             ‘Veelstromenland’    16.30 uur 

 

 

Contactgroep: mw. Jannie Verhage, tel. 020 - 422 73 36. 

 

Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 

t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk. 

 

Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84 

t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente,  

Thomaskerk. 

 

Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op  

rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de 

Thomaskerk. 


