
 

 

Bij de restauratiewerkzaamheden van het cultureel erfgoed in de Dogondorpen worden 

ook de kinderen uit een dorp betrokken. Op de scholen geeft Boureima elk jaar 

gastlessen. Hij vertelt over de geschiedenis van de Dogon, hoe het volk is ontstaan, hoe 

de dorpen zijn gesticht. En welke rol die grote familiehuizen in de gemeenschap spelen. 

Deze Guina’s, waar meerdere generaties samenwonen, staan op een centrale plek, daar 

waar het dorp is begonnen. De oudere kinderen helpen mee met de restauratie van de 

gebouwen. De schoolkinderen schrijven in de klas wat ze daarvan meemaken. Een school 

in Sangha correspondeert al jaren met een school in Purmerend. Ze vertellen elkaar over 
wat cultuur voor hen betekent en stellen vragen aan elkaar. 

Amadou schrijft aan Dilano: “Ik vind mijn cultuur heel leuk. Ik wil later ook zorgen dat de 

tradities bewaard blijven. Bij ons bestond er kleding die je beschermt tegen kogels en 
messen. Mijn opa bewaard nog zo’n trui. Wat bewaar jij uit je cultuur?” 
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