
 
Het cultureel erfgoed draagt bij aan de sociale cohesie in de Dogon. Dat schrijft Boureima 
Teme van onze partner ADI, op onze vraag over de vieringen van de drie verschillende 
religies.  

  

De feestmaand in de westerse wereld staat voor de deur.  Maar hoe is dat in de Dogon? Eerst 
was er maar één geloof, het animisme. Met de komst van de islam en het christendom kwam 
de vraag hoe de drie religies met elkaar te verbinden, zonder het sociale netwerk kapot te 
maken. Er was maar een manier om dat te voorkomen; de voorouders van de Dogon kozen 
voor religieuze tolerantie. Wat betekent dat? Voorop stond dat we één grote familie zijn, en 
blijven, ondanks de verschillende geloven. De afgelopen 20 jaar heeft ADI een actieve rol in 
de bewustwording van deze gezamenlijkheid, dat wat iedereen deelt met elkaar. Alle  
verschillende feesten worden samen gevierd.  Ze zijn van iedereen, voor moslims, christenen 
en animisten. Het zijn momenten om te delen, die om tolerantie vragen, om elkaar te 
vergeven, in dialoog te blijven.    
 
Aan de basis daarvan ligt het animisme, met zijn tradities van huwelijken en begrafenissen, 
gebeurtenissen waar iedereen aan deelneemt.  
Het historische feest van de Sigui, dat eens in de 60 jaar (!) wordt gevierd en volgend jaar 
begint, zal weer zo’n grote gebeurtenis zijn die de Dogon bij elkaar brengt. Dit jaar is al 
begonnen met de voorbereiding, met de kleinere feesten van de Dama en de Bulo in Sangha 
en Yendouma. De gezamenlijkheid vieren, een groot familiefeest waar iedereen aan mee 
doet, ongeacht de religieuze achtergrond.   
Zoals ook de afsluiting van de Ramadan en het Kerstfeest samen gevierd worden. 
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