
De mobiele  voor dak- en thuisloze 
mensen in  

‘coffee corner’
Amsterdam

Hoi allen! 



Dit is een bijzondere nieuwsbrief, want het is de laatste nieuwsbrief aan de Thomaskerk. Ik ben 
dankbaar dat jullie de Koffiets uitgenodigd hebben onderdeel te zijn van jullie gemeenschap. Dat 
jullie met ons meeleefden en dat jullie durfden te geven. En dat hebben jullie heel ruimhartig 
gedaan, op dit moment hebben jullie samen  € 4.717,76 gecollecteerd! Ik ben er van onder de 
indruk hoeveel een gemeenschap samen financieel in een jaar tijd aan steun kan verzamelen voor 
een project. Wat jullie samen hebben gegeven is equivalent aan wat een fonds aan ons had kunnen 
doneren. Maar jullie hebben het bottom-up gedaan, met elkaar. Zelfs een echtpaar heeft een 
donatie gedaan vanuit  de viering van huwelijks jubileum. 

De Koffiets kan het hard gebruiken, zo makkelijk is het niet om financiele steun te vinden. Dank 
jullie allemaal, ook als je niets kon missen. Dank voor je aandacht, dank voor je steun. 

Onze laatste stop was het Vondelpark. De 
koffiekannen waren bijna leeg. De laatste broodjes 
brachten we nog naar de mensen in de bosjes, waar 
mensen druk waren met drugs (toch altijd weer een 
verdrietig gezicht en iets dat we zo veel meer zien de 
laatste tijd). Nou, het was een mooie ochtend 
geweest. We hadden deze keer ook fruit en extra veel 
broodjes meegenomen met kaas. En alles was op. We 
wilden gaan toen een van de jongens vanaf 10 meter 
verderop riep: ‘Jullie kwamen echt als geroepen!’ En hij 
keek weer weg en at zijn broodje op. 



We waren alle drie even stil. Want als je dit doet, 
verwacht je eigenlijk niet iets terug. In zichzelf is het al 
mooi om te doen. Maar dat zo’n stoere jongen dit aan 
ons terug gaf: was een lief cadeau. 



Bij de Protestantse Diaconie Amsterdam laten we ons 
inspireren door het evangelie om actief te zijn in de 
stad. Bouwen aan hoopvolle plekken en ontmoetingen 
is ons motto. Ik denk dat dit precies in dit soort 
momenten samenkomt. En dat je als Koffietser dat 
mag meemaken,  voelt gek genoeg, als een zegen. 

Voorwoord

Als geroepen komen
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Hartelijk dank voor het lezen & jullie steun aan 
de Koffiets,  



Sarah Klerks & het Koffiets-team

Lieve Thomaskerk, Koffiets gaat jullie missen. 

Dankjulliewel.


