
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Voorwoord 
Het is tijd voor de eerste nieuwsbrief van de Koffiets. We zijn onwijs blij en vereerd dat de Thomaskerk 
juist dit project heeft uitgekozen als Diaconiaal doel voor de collecte het komende jaar! Middels deze maandelijkse 
updates houden we jullie graag op de hoogte van de Koffiets, het dak-en thuisloze beleid, anekdotes & meer.  

Allereerst een kleine introductie, want wat doen wij precies? 
De Koffiets is in 2020 tijdens de Coronapandemie opgericht door 
inmiddels uitgegroeid tot een mooi en stabiel vrijwilligersproject. 
Ongeveer 3x per week fietsen de 25 vrijwilligers afwisselend in 
groepjes van 2 personen door de stad met een elektrische 
bakfiets. Tijdens deze rondes bieden zij een luisterend oor, 

straatpastor Hanna Wapenaar en is 
 
 

broodjes, soep, en uiteraard: koffie aan.  
 

Onze doelgroep 

 
 

De Koffiets is er voor iedereen op straat die het nodig heeft. 
We zien voornamelijk 'rough sleepers' - een term uit Groot- 
Brittannie die refereert naar de meest zichtbare vorm van 
dakloosheid. In het Nederlands komt het woord 'zwerver' wellicht 
het meeste in de buurt. Voor sommigen, is dakloosheid niet 
slechts een probleem random het hebben van een woning. Er ligt 
een complexe (multi-) problematiek als grondslag aan het 
zwervende bestaan wat zij leiden: trauma, GGZ, verslaving. De 
rough sleepers vormen de meerderheid van ons publiek - een 
uitdagende doelgroep, waarvan een aantal niet bekend zijn bij de 
inloophuizen omdat ze daar simpelweg niet komen. Juist voor hen 
is de mobiliteit van de Koffiets, en het feit dat wij naar mensen 
toe komen - in plaats van andersom - van toegevoegde 
waarde. 

 
 
 
Huidige situatie 

Nu de zomer echt ten einde is en de bladeren verkleuren, wordt het 
omkijken naar dak- en thuisloze mensen nog belangrijker. Naast de 
mooie herfstkleuren en de knusheid die het seizoen met zich 
meebrengt, wordt het namelijk natter, kouder en guurder op straat. Waar 
de meeste Amsterdammers (gelukkig!) binnen kunnen blijven bij regen 
en kou, is dit voor onze doelgroep geen optie. De precieze schattingen 
lopen uiteen, maar de Regenbooggroep schat dat er wel 17.000 mensen 
dak-en thuisloos zijn (zie bijgestuurde bijlage). Dit zijn uiteraard niet 
allemaal 'rough sleepers', en wij komen hen lang niet allemaal tegen. 
Maar, feit is dat het weer kouder wordt, en er heel veel mensen zijn die 
wel een warm kopje koffie en een luisterend oor kunnen gebruiken! 

 
Volgende maand meer, 
Hartelijke groet, 

 
Britt Born & 't Koffiets-team 
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