De mobiele voor dak- en thuisloze
mensen in

Voorwoonrd

Het is tijd voor alweer de negende nieuwsbrief van de Koffiets. We voelen ons vereerd dat de
Thomaskerk juist dit project heeft uitgekozen als Diaconiaal doel voor de collecte het komende jaar!

Waar collecteren we voor?

Van Corine kregen we het mooie nieuws dat er al €3.089,31 is ingezameld. Dat is heel fijn! We sparen
namelijke voor een nieuwe elektrische cargo bakfiets. Het was even spannend afgelopen herfst, toen leek
het alsof onze huidige bakfiets niet meer te repareren was. Daar schrokken we van, want we hadden geen
geld gespaard voor een veranging. Toch wist een fietsenmaker ‘m weer aan de praat te krijgen, maar hij
wordt wel oud en is dus niet meer zo betrouwbaar. We hopen dat hij het komend jaar blijft doen, maar
onze verwachting is dat binnen 1-2 jaar de fiets aan vervanging toe is. Een nieuwe fiets kunnen we niet
zomaar betalen, die kost namelijk rond de 8000 EUR. Wel € 8.467,58 om precies te zijn bij een bekende
Amsterdamse fietsenwinkel. Wij zijn dus heel dankbaar voor jullie donaties, die zullen we gebruiken om te
sparen voor een nieuwe bakfiets.

Het Blauwe Boekje

We vinden het fijn om samenwerking op te zoeken. Zo hebben
we een samenwerking met de Regenboeggroep. Wij hebben een
grote voorraad van hun Blauwe Boekjes en nemen er altijd een
paar mee in de bakfiets om uit te delen. Dit Blauwe Boekje is de
sociale kaart voor alle dak-en thuisloze mensen. Alle adressen
die je nodig hebt voor het overleven op straat staan erin. De
Regenboog Groep werkt de gegevens jaarlijks bij.

De Regenbooggroep komt daarnaast ook langs om aan onze
vrijwiligers een workshop te geven over de Sociale Kaart (waar
is hulp te vinden in Amsterdam en waar kunnen we mensen naar
doorverwijzen). Ook gaan we tijdens de Zomer Hitte Regeling
die de GGD uit kan roepen bij een hittegolf, meedoen aan een
actie van de Regenbooggroep en delen we water, zonnebrand
en petjes uit.

Huidige situatie

We zien op straat veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Het is schrijnend, het zijn goede mensen
die pech hebben gehad en soms ook echt slecht behandeld zijn. En wij als Nederlandse
maatschappij zijn ons er nog niet helemaal bewust van hoe onrechtvaardig de situatie is. Het lijkt op
een collectieve blinde vlek. Arjan Lubach maakte er een goed item over en ik raad iedereen aan dit
te kijken. Zie op YouTube ‘Arbeidsmigranten in Nederland’ van Lubach. Zoals Lubach zegt: ‘Er gaat
iets helemaal verkeerd met arbeidsmigranten in Nederland. Dit moet toch kunnen worden opgelost?
Dit moet toch prio 1 zijn voor dit kabinet? Nou: nee. Dit wordt niet opgelost.

Wij fietsen ondertussen door :)
Hartelijke groet,

Sarah Klerks & ‘t Koffiets-team


https://www.youtube.com/watch?v=rso-RUb3NHE

