
December II
De mobiele  voor dak- en thuisloze 

mensen in  
‘coffee corner’

Amsterdam

Het is bijna zo ver: Kerst! Ook nu (juíst nu) wordt er vaak gefietst door de 
vrijwilligers van de Koffiets. Met vele laagjes kleding onder een dikke jas tegen de 
kou, fietsen we door de stad en delen we dampende bekertjes koffie en thee uit. 

Kerst op straat 

Voorwoord

Gelukkig zijn er verschillende iniatiativen in de stad voor dak-en thuisloze mensen rondom Kerstmis. 
Inloophuizen organiseren een lekkere brunch; voedselinitiatieven pakken uit; er zijn diner’s en er worden 
kerstpakketten uitgedeeld. Ook wij doen bij de Koffiets extra ons best om de doelgroep een hart onder de riem te 
steken in de decembermaand. Zo fietsen we op 24 én 25 december, delen we handgeschreven kerstkaartjes en 
cadeautjes uit (dit jaar: waardenbonnen van 25 euro voor de Kruidvat, gedonneerd door het Armoedefonds) en 
maken we warme chocolademelk.



Alhoewel het koud is buiten, is december ook een maand van samenhorigheid, mooie gesprekken en bijzondere 
ontmoetingen. Want als je Koffietst dan geef je, maar krijg je ook heel veel terug. De onderstaande passage, 
geschreven voor het tijdschrift ‘Arm in Arm’ van het Armoedefonds, illustreert dit mooi! 





Het volledige artikel is te lezen 
via deze link (vanaf pagina 20).


Ook de enthousiaste man neemt een banaan aan. Hij mist een paar voortanden. Gebitsproblemen komen 
veel voor onder daklozen volgens Britt. Daarom nemen vrijwilligers van de Koffiets nooit zoiets als appels of 
harde groenten of fruit mee. Bananen zijn perfect. Koffie slaat de man af. ‘Ik heb al drinken!’, zegt hij, terwijl 
hij naar het blik bier onder zijn arm wijst. 

Hij wijst naar een aantal mannen die 
een eindje verderop onder de 
overkapping tegen een gevel aan zitten. 
Ook zij krijgen een kop koffie en een 
banaan. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, 
roept de man, waarna hij een in plastic 
verpakte bloem tevoorschijn tovert en 
aan Britt geeft. Even later, als we weg 
willen fietsen in de regen, komt hij aan 
rennen met een paraplu, maar we 
overtuigen hem dat hij die zelf maar 
moet houden.”

“We maken onze eerste stop bij een overdekt winkelcentrum, naast een grote Albert Heijn. ‘Wilt u koffie?’, 
vraagt Britt aan een enthousiaste man. Eigenlijk is het niet nodig. Een aantal mensen komen gelijk naar de 
Koffiets toe. Een mevrouw met kromme rug steekt haar eigen koffiebeker uit (deze is groter dan de bekertjes 
in de Koffiets) en Britt schenkt deze geduldig vol. ‘Doe maar vijf suiker’, zegt ze. Voorzichtig strompelt ze 
terug naar haar rollator om haar koffie weg te zetten, waarna ze terugkomt voor een donut en een banaan. 
Als ze eenmaal zit, wijst ze naar een oude, lokale krant. ‘Die hebben ik en mijn man samen opgericht’, vertelt 
ze enthousiast. Later vertelt ze dat haar man twee jaar geleden overleed.
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