De mobiele voor dak- en thuisloze
mensen in

Voorwoonrd

In de afgelopen weken zijn er heel veel leuke reacties gekomen op onze vacature voor nieuwe Koffiets
vrijwilligers. De komende weken rijden er dus heel wat nieuwe mensen rond om te kijken of het
vrijwilligerswerk bij hen past. Ik ben dankbaar dat ze zich hebben aangemeld en hoop dat ze het naar
hun zin gaan hebben als Koffietser!

Geschiedenis en toekomst Koffiets

Misschien gek, maar als Koffiets zijn we nu al bezig met het maken van een projectplan voor 2026.

Even de geschiedenis in, hoe ontstond de Koffiets?

Toen in 2020 de wereld werd overvallen door een pandemie en iedereen gedwongen werd binnen te blijven,
ontstond bij straatpastor Hannah Wapenaar het idee van de Koffiets: 5x per week fietste zij met een
elektrische bakfiets door de stad. Warme koffie, thee, soep en broodjes werden uitgedeeld aan iedereen die
wél nog op straat te vinden was, en het nodig had. Mensen die in deze gekke tijd geen huis hadden om zich
in te verschuilen — geen bank om op uit te zieken, en vooral maar heel weinig sociaal contact overhielden
ten tijden van de lockdown.

Sinds 2020 is de Koffiets gegroeid tot een mooi vrijwilligersproject voor de dak en thuisloze mensen in
Amsterdam: nog altijd kleinschalig, ongedwongen en vanuit liefde voor de medemens.

En hoe nu verder?

We blijven dit kleine, maar fijne, project doen en het doel voor 2026 wordt: hoe kunnen we zoveel mogelijk
mensen in Adam van dit kleine, maar fijne project laten weten? Met als doel: inspireren. Je kan altijd iets
kleins doen in je omgeving om een verschil te maken.

Maar hoe doen we dat? Nou deze nieuwsbrieven hebben me geinspireerd. In plaats van alleen voor de
Thomaskerk, zal ik een maandelijkse nieuwsbrief starten voor wie ons maar wil volgen. Meer informatie
volgt nog in de volgende en laatste nieuwsbrief ;)

Voor in de agenda:

« Woensdag 17 sept: OnMigration day - onderdeel campagne ‘Stop de Asielwet’: https://
stopdeasielwetten.nl/ Deze bijeenkomst in de Tolhuistuin is heel nuttig om onze kennis over
migratie bij te spijkeren. De Diaconie steunt deze campagne en als Koffiets steunen we dit ook.

« Vrijdag 10 oktober is het Werelddaklozendag en dat wordt groots georganiseerd met een stoet
door de stad langs de Diaconie, natuurlijk zijn we van de partij als Koffiets.

« Spirit Amsterdam: oke misschien is nog ver weg maar eind november organiseren we als Koffiets
een mooie lezing tijdens het weekend van de Spirit. Meer info volgt.

Ik hoop dat jullie een fijne zomer
hebben gehad en dit gevoel kunnen
vasthouden!

Dank voor jullie aandacht en steun.

Hartelijke groet,

Sarah Klerks & ‘t Koffiets-team



