Verkondiging

Gemeente in de Heer Jezus Christus,

Dat treft. Op dezelfde dag dat wij in ons midden een ouderling
bevestigen met een bepaalde opdracht, namelijk om toe te treden tot het
generaal college voor het opzicht en de tucht in de protestantse kerk van
Nederland, lezen wij van het laatste oordeel waarbij de mensenzoon de
volkeren zal scheiden in schapen en bokken, ter rechter - en ter
linkerzijde van zijn troon. Voor de ene groep zal het eeuwige leven zijn.
Voor de anderen de eeuwige straf. In de kerkenraad ging ook al de grap

rond dat wij dit verzoek tot bevestiging niet goed durfden te weigeren.

Het verhaal van vandaag heeft een grote mate van evidentie over zich.
Daarom, denk ik, spreekt het ook zo in algemene zin aan. Het biedt ook
een handreiking tot ver voorbij het christendom omdat het zo praktisch
van aard is. Het leidt vrijwel automatisch tot dat adagium dat bepaald
niet in Amsterdam geboren is: geen woorden, maar daden! Het roept op
tot de daad. Tot de actie. Laat het maar zien! Walk your talk! Daar zul je
op afgerekend worden en dat maakt het ook heel helder. Voor wie God
een moeilijk woord is geworden en alles wat daar omheen gezegd
wordt, zo abstract is, heeft hier een praktisch handvat. Die kan aan het
werk. Het is een grote opsteker voor de diaconaal aangelegden. Zij die
zich onmiddellijk en met grote hartstocht storten in de opvang van
verslaafden en daklozen, repair cafés, vergroening van de samenleving
en meer in algemene zin steeds precies weten hoe het verder moet met
de wereld. Zonder enige moeite weten zij de klimaatproblematiek te

verbinden met de oplossing in het Midden Oosten, al moet je daar dan



wel af en toe een verdwaasde klimaatdemonstrant van het podium voor
wegtrekken. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat dit verhaal
zeer resoneerde in het praktisch christendom van Lev Tolstoj. Hij levert
ons het prachtige verhaal over van de arme schoenlapper Martin
Awdejitsch die treurt om de dood van zijn enige kind en op het punt staat
om ook afscheid van God te nemen. In een droom hoort hij de stem van
Christus die hem belooft om hem de volgende dag op te zoeken. Maar
de volgende dag verschijnen hem allereerst een oude, door de lange
sneeuwwandeling vermoeide man. Vervolgens een soldatenvrouw met
een klein kind. Hij laat ze bij zijn kachel opwarmen en uitrusten. En
daarna een oude vrouw die met een straatjongen ruziet om een appel.
Hij geeft hen beiden te eten en te drinken. Toch blijft de teleurstelling. Hij
heeft Christus niet gezien. Totdat hij ‘s avonds precies dit
evangeliegedeelte leest. En beseft dat hij hem wel degelijk heeft

ontmoet.

Als wij dit zo horen, dan merken we opnieuw dat we onmiddellijk weten
wat ons te doen staat. Ik heb een oudere medestudente gekend die
eigenlijk alleen maar over dit evangeliegedeelte wilde preken. Maar zij
deed dan ook werkelijk alles goed. Ze was altijd verstandig. Verhief nooit
haar stem. Ging altijd op tijd naar huis. Dronk geen alcohol, at geen
vlees. Stelde haar huis open voor iedereen. Legde altijd mijn woede en
mijn grapjes ‘even weer helemaal bij mij terug’. Jetty, heette zij. Een

vreselijk mens.

Want dat is wel het probleem. Wie zo weg is van deze boodschap,
vreest kennelijk dat laatste oordeel niet. Weet zich kennelijk bij de
schapen ter rechterzijde voor wie het eeuwige leven is. Zelf ben ik daar

niet zo zeker van. Veel te vaak ben ik voorbijgegaan aan wie mij nodig



had en van het goede dat ik doe, weet ik ook niet zeker of dat zonder

parmantigheid en het gevoel van morele superioriteit is.

En er is nog een ander probleem. Onlangs zag ik een rapportage over
een Amsterdamse collega die vrijwel letterlijk als een reddende engel
door de stad gaat. Zij tekent levensverhalen van daklozen op. Regelt
opvang. Eet met ze. Maakt contact. Luistert naar hun verhalen. Maar
nog altijd vecht zij met het spook van haar orthodoxe jeugd. Ooit zal zij
voor God de Rechter staan. En die zal zeggen dat het niet genoeg was.
Het is nooit genoeg. Altijd kun je nog wat meer doen. AltijJd moet je nog
wat meer doen. Haar was geleerd dat je zelf pas wat mag betekenen,
als je iets voor anderen hebt betekend. Nooit zul je dan aan je eigen
maatstaven voldoen. Eindeloos word je dan aangejaagd en in alle

eerlijkheid had ik niet de indruk dat dat voorbij was.

Wat mij helpt is het feit dat het gedrag van de rechtvaardigen onder de
volkeren onbewust is geweest. Het is uiteindelijk een terugblik. Zij
hadden geen idee dat zij, in het voeden van de hongerigen, in het
drenken van de dorstigen, in het huizen van de vreemdelingen, in het
kleden van de naakten, in het bezoeken van de zieken en wie gevangen
zit, dat zij daarin Christus gezien en bezocht hebben. Er is uiteindelijk
geen programma, geen code of conduct en ook niet de werken der
barmhartigheid zoals die in de leer van de met name Rooms Katholieke
kerk zijn gaan heten die hen naar het eeuwige leven hebben geleid. Zijj
waren zich daar geen moment van bewust. Wat zij hebben gedaan was
veeleer intuitief. Zij hadden geen vooropgezet plan. Zij bezaten geen
bingokaart van goede werken. Maar zij hebben zich laten raken. Zijj
waren aangedaan door de nood, door de ogen, door de vraag van de

ander. Zij waren, in navolging van hun Heer, met ontferming bewogen.



En deze ontferming heeft, zoals het ook elders in de Schriften in de
grondtaal tot uitdrukking komt, eerder een instinctief, een fysiek karakter
dan dat het rationeel is. Je voelt het eerder dan dat je het overdacht
hebt. En misschien is dat maar beter ook. Want alles overdenkend is er
ook veel reden om niets te doen. Je laat je raken, zoals de Heer zich
ook liet raken. Je voelt het eerder in je lichaam dan in je geest. Letterlijk
slaat het Griekse begrip ontferming op je buik. Het is een gut feeling. De
ander, de zwakke ander, de naamloze, de stemloze, kijkt je aan. Je kunt
er langsheen leven. Maar precies dan raak je dat brakke gevoel niet
kwijt. Je had er iets aan kunnen doen. Je had vriendelijkheid en

bescherming kunnen bieden.

Nogmaals: het is geen programma. Geen kwestie van ticking all the
boxes en je bent binnen. Het is eerder een houding. Een
ontvankelijkheid. De bereidheid om je te laten raken. Te laten raken door
de kwetsbaarheid van de ander. In navolging van onze Heer die als
herder ook naar ons op zoek is. Hij houdt geen boekhouding bij van
onze goede en slechte daden. Wij hoeven hem niet te vrezen. Hij hoopt
alleen hartstochtelijk dat wij nooit ons gevoel voor ontroering,

ontvankelijkheid, zullen verliezen.

Vandaag weet iemand uit ons midden zich geroepen. Ook in zijn
bepaalde opdracht houdt Gerard geen boekhouding bij, alsof bij
voorbaat vast zou staan wat goed en niet goed is. De concentratie ligt
ergens anders. Bij iemand anders. Bij de ander. Opzicht en tucht staan
als een beschermende haag om wie onmondig is. Wie zwak is. Wie zich
niet verweren kan tegenover wie status heeft en macht. Voor wie haar of
zijn grenzen steeds maar weer overschreden ziet worden door de

grenzeloze ander. Je staat voor die ander. Je weet je geroepen om voor



die ander in staan. Haar, hem te beschermen en de machtigen en de
brutalen hun plaats te wijzen. Daartoe dient het afdalen in die niet al te
frisse en verheffende keuken van de kerk. Het is niet onmogelijk dat wij,

zo doende, de Heer zelf ontmoeten.

Amen.



