
Viering van de Maaltijd van de Heer in de dienst van 16 augustus 

Op zondag 16 augustus, in de laatste dienst van de zomerserie, vieren we bij twee verhalen uit het 

Evangelie naar Matteüs die daar veel aanleiding toe geven, samen de Maaltijd van de Heer. We doen 

dat vanwege de omstandigheden uiteraard op aangepaste wijze. Voor de liturgische tafel staan twee 

tafels waarop voor alle aanwezigen apart een slokje wijn of druivensap in een glas en een stukje 

brood op een klein schoteltje staan. Alle aanwezigen worden apart genodigd en kunnen glas en 

schotel op de tweede tafel achterlaten. Zoals altijd, hebt u uiteraard ook de vrijheid niet deel te nemen. 

Als er in de kerk wordt gedeeld, kunt u dat ook thuis doen. Zorgt u er dan voor dat u een beetje wijn 

en een stukje brood klaar hebt staan. U kunt elkaar brood en wijn aanreiken met bijvoorbeeld de 

woorden: ‘lichaam van Christus’ en ‘wijn van het koninkrijk’. U kunt het elkaar ook zonder woorden 

aanreiken. Als u liever thuis geen brood en wijn gebruikt, kunt u ook uw handen in een ontvangend 

gebaar ophouden en in de geest van het ogenblik delen. Doe of laat wat u op dat ogenblik goed acht. 

Voelt u zich daarin vrij. Ds. Wielie Elhorst gaat voor in de dienst. Mocht u over de Maaltijd nog vragen 

hebben, mailt of belt u hem gerust, e-mail: jhw.elhorst@gmail.com, tel. (06) 22 85 76 76. 
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